Geld is God


Money, it’s a gas
Grab that cash with both hands and make a stash
New car, caviar, four star daydream
Think I’ll buy me a football team
-Pink Floyd
Het hedendaagse voetbal kan niet meer zonder geld. Als voetbal een geloof zou zijn is het geld God. Elke week gaan er miljoenen euro’s rond,  bijvoorbeeld bij transfers van spelers, naamrechten van het stadion, shirt sponsoring en uitzendrechten (3). Zelfs voetballers zelf vinden de geldbedragen erg hoog worden (4).Wordt door deze ontwikkelingen het voetbal als sport en voor de fans ietwat vergeten? Kunnen fans zich tegenwoordig nog wel identificeren met hun club? Verliest de club zo authenticiteit?
Een reden waarom clubs bijna wel moeten kiezen voor het grote geld zie je goed bij Arsenal. Arsenal heeft de voorbije zomer flink geïnvesteerd in spelers en ook de salariskosten blijven maar stijgen, omdat de club de belangrijkste spelers aan boord wil houden. Per jaar keert Arsenal in totaal bijna 225 miljoen euro uit aan spelers en werknemers van de club (8). Om te kunnen concurreren met de andere clubs moet je, je goede spelers proberen te houden en nieuwe goede spelers kunnen aantrekken en dat kost klauwen met geld. De fans willen resultaten zien en die resultaten worden alleen gehaald als je een goed team hebt met een goede staff eromheen. Dus dat clubs dan maar hun stadionnaam aan een sponsor geeft voor veel geld doen ze eigenlijk voor de fans die resultaten willen zien. Zolang de resultaten goed zijn zullen de meeste fans wel naar het stadion komen, ongeacht de ticketprijs. De sponsordeals zijn alleen maar goed voor de fan die nieuwe goede spelers naar de club wil zien komen en resultaten en prijzen wil pakken met de club.
Dat geld een leidende rol heeft gekregen in het voetbal is goed terug te zien bij shirtsponsoring, fans gaan clubs associëren met de sponsoring op het shirt en helpen indirect aan reclame voor het bedrijf door een shirt te kopen en wat als de fan tegen vliegen is maar de shirtsponsor van zijn favoriete club is Turkish Airlines. Hierdoor verlies je als fan toch een stukje clubliefde. In de meeste gevallen is de naam van de sponsor veel groter dan de naam van de club op het shirt, sterker nog: 'veel jonge fans identificeren' authentieke 'clubshirts door de juiste sponsornaam' zelfs meer dan het team zelf (7). Als club wil je dat fans zich kunnen identificeren met jouw als club. Gelukkig zijn er nog wel teams die anders met shirtsponsoring omgaan, bijvoorbeeld FC Barcelona. Zij hebben liefdadigheidsinstellingen op de voorkant van hun shirt. Ondanks dat krijgen ze alsnog in de loop van vijf jaar $232 miljoen (1). De namen van de stadions leiden er ook onder. Vroeger werden stadions vernoemd naar de buurt waar ze stonden. Zo had je ook echt een gevoel dat het stadions deel was van de buurt waarin het stond. Tegenwoordig hebben stadions namen van grote sponsors. De reden voor die keuze is natuurlijk het geldbedrag dat de sponsors betalen aan de club om het stadion zo te noemen. Een financiële meevaller voor de club maar een stukje cultuur van de club is wel verloren gegaan, toch wordt er voor het grote geld gekozen en niet geheel onterecht natuurlijk, je wil nog wel kunnen concurreren met de andere clubs (2). Daarnaast is het stadion niet meer alleen een plek om voetbalwedstrijden te kijken maar zijn er andere commerciële faciliteiten bijgekomen.

James Walvin historicus van de Engelse geschiedenis schrijft in zijn boek The Only Game:
“The major English clubs transformed themselves in the 1990s, developing a host of facilities never before seen at football grounds; restaurants, museums, supermarkets – even hotels – all clung to the stadiums like lucrative barnacles…  Football had become an alien land for its own supporters. For those with money invested in the major football clubs, however, 1990s England proved to be a land of plenty.” (5)

Vooral de zin :Football had become an alien land for its own supporters, grijpt mij aan. Clubs kunnen niet zonder fans, maar de manier waarop het nu gaat verlies je de echte fans en neem je een stukje van het leven van sommige mensen een beetje weg. door die faciliteiten schieten de ticketprijzen ook omhoog en de iets armere fan kan straks niet meer naar het stadion om zijn cluppie te supporten. Het meest trieste beeld in de voetbalwereld zijn toch wel lege stadions. En wat is nou mooier dan met je vrienden of familie een zaterdagmiddag naar een voetbalwedstrijd te gaan en genieten van de sfeer in het stadion. Je deelt samen met de andere mensen in het stadion dezelfde passie voor voetbal en voor de club.
Gelukkig bestaat het amateurvoetbal nog met clubs die niet veel geld te besteden hebben en het moeten hebben van hun authenticiteit, weinig tot geen grote shirtsponsoring maar lokale sponsors waar fans zich in kunnen vinden en stadions die niet vernoemd zijn naar grote vliegtuigmaatschappijen maar naar de buurt of lokale held. Toch zie je helaas ook in het amateurvoetbal veranderingen ontstaan vanwege het geld. 25 jaar verdienstelijk amateurtrainer Peter Slijfer heeft dit ook al gemerkt. “Vroeger gingen goede spelers naar FC Groningen om zich te ontwikkelen en wellicht de stap te maken naar betaald voetbal, tegenwoordig gaan deze spelers naar clubs als Harkemase boys aangezien ze daar als jeugdspeler wel betaald krijgen en bij de FC niet.“ “Waar het vroeger een hele eer was om gescout te worden door FC Groningen, heb je nu liever dat een amateurclub aan de deur klopt waar je direct betaald kan krijgen.“. (6)
Het voetbal wordt geleid door geld en daar zal waarschijnlijk ook geen verandering in komen. Ondanks dat clubs eigenlijk wel moeten kiezen voor een sponsordeal die veel geld oplevert zodat ze de fans tevreden kunnen houden is het toch jammer dat ze de authenticiteit van de club eigenlijk een beetje verkopen. Een club waar jij je mee kan identificeren en een club met een historie zijn toch wel de mooiste clubs.
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6. Interview Peter Slijfer
Wie bent u en wat is uw relatie met het voetbal?
Ik ben Peter Slijfer en ik ben tegenwoordig hoofdtrainer van V.v. Actief Eelde.
Hoelang bent u al werkzaam als trainer in het amateurvoetbal?
al 25 jaar.
Zijn de veranderingen rondom geld in de voetbalwereld ook te merken in het amateurvoetbal?
Ja, ik volg ook veel voetbal en dan niet alleen de eredivisie, maar bijvoorbeeld ook de 2e divisie, en die clubs betalen tegenwoordig soms beter dan clubs die hoger spelen. Daarnaast krijgen jeugdspelers bij die clubs wel betaalt terwijl ze bij eredivisieteams eerst een contract moeten krijgen voor ze betaalt krijgen. Vroeger gingen goede spelers naar FC Groningen om zich te ontwikkelen en wellicht de stap te maken naar betaald voetbal, tegenwoordig gaan deze spelers naar clubs als Harkemase boys aangezien ze daar als jeugdspeler wel betaald krijgen en bij de FC niet direct betaalt krijgen. Waar het vroeger een hele eer was om gescout te worden door FC Groningen, heb je nu liever dat een amateurclub aan de deur klopt waar je direct betaald kan krijgen.
Vindt u dat het voetbal langzaam maar zeker wordt beheerd door geld?
Helaas wel, maar wat doe je ertegen.
Heeft u zelf spelers in u teams gehad die voor een lager spelend team kozen vanwege het geld?
Vroeger nauwelijks, tegenwoordig al wat meer aangezien er ook 2e klasse teams zijn die 200 euro per maand betalen en waarom zou een jongen van 20/21 jaar een aanbieding als dat afslaan. De verenigingen die het moeten hebben van spelers uit hun eigen dorp of stadje verliezen op deze manier wel vaak hun beste spelers. Daarnaast worden de andere teams die spelers overal weghalen gevuld met spelers die niet afkomstig zijn uit die stad of dat dorp en dan verlies je toch een beetje je identiteit als club vind ik.
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